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Dag allemaal!

Renilde Janssens

e kwam van een klein dorp in Marokko, trouwde en kwam in België wonen. 
Steeds met zwarte kleren, blik naar de grond, gesloten houding. Ze kwam in een 

alfabetiseringsgroep terecht waar iedereen kon zeggen ‘Ik heb kinderen’, terwijl zij 
er geen kreeg. Toen er toch een jongetje geboren werd, kwam dat kereltje 
letterlijk in het midden van de eerste kleuterklas te staan. Hij speelde niet 
omdat hij niet wist hoe dat hoorde, hij had nooit een puzzel of blokkendoos 

in handen gehad.

Zij is in België geboren, een engelbewaarder-kleuterleidster. Ze nam de mama bij de hand, 
toonde haar hoe kleuters domino spelen en balletjes door verf laten rollen. Ze zorgde ervoor 
dat de mama in de Nederlandse les terecht kwam.

Met de groep leerden we haar dat op briefjes van de school moet gereageerd worden, wat 
een schoolfeest is, welke kleur van T-shirt de zoon moest aandoen. Ze was erbij toen we 
memorie speelden in een kleuterklas, toen we mee gingen lezen in het tweede leerjaar en 
toen we fruit schilden. Ze werkte enthousiast mee aan ‘onze’ verteltas en ontdekte het won-
der van een plastificeermachine en een kopieerapparaat.

En op het moment suprême van de presentatie van die verteltas aan een grote groep ouders 
en leerkrachten stond zij mee achter de tafel en zei luid en duidelijk, met rechte schouders: 
‘Dag allemaal, welkom!’. 

Met een kus van de juf en niet een bank, maar een wereld vooruit.
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