
Wie ben jij?
Wat is je naam?
Waar kom jij vandaan?

Ze zag het lesgeven niet meer zitten, onze jonge, enthousiaste collega. Haar contingent
geduld was op. En we snapten het ook wel: een jaar lang zeer traaglerende analfabete
volwassenen de basisleesvaardigheden bijbrengen kruipt niet in je koude kleren. Telkens
opnieuw Wie ben jij? vragen en met een begripvolle glimlach het antwoord Zaventem nog
maar eens corrigeren. Er zijn ontzettend veel volwassenen die ontstellend weinig weten en
kunnen.

Maar de voldoening kan dan ook immens zijn. Genieten van de aanblik van cursisten die vol
verwondering in boeken over menselijke anatomie kijken, iemand die vol trots over haar
nieuwe werk komt vertellen, samen een museum ontdekken, iemand die op de markt iets
besteld had en zo gelukkig was dat ze kreeg wat ze wou, een moeder die het voor de
eerste keer aangedurfd had Dag juf te zeggen op de school van haar kind. En veel
Marokkaanse koekjes en Afrikaanse beignets eten en ongelooflijk kitscherige cadeaus
krijgen.
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