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gratis boeken

Zelfs leerlingen die niet graag lezen, zijn vlugger bereid een tekst te 
lezen als die op een computerscherm staat dan als ze hem op papier 
voorgeschoteld krijgen. Dat zeggen onderzoekers die het effect van onder-
wijs met de pc bestuderen. Questia.com, naar eigen zeggen de grootste on line 
bibliotheek op het net, speelt daarop in. Elke week vind je hier enkele werken uit de 
wereldliteratuur, die je gratis kan doornemen en zelfs downloaden. Voorts biedt Questia.
com tegen betaling meer dan 47.000 boeken en 375.000 kranten- en tijdschriftenartikels 
aan. Teasers zijn de top-99 van boeken over geschiedenis, psychologie, filosofie en literaire 
werken, waaronder de onvermijdelijke Shakespeare (dit is een Engelse site). Studenten zon-
der inspiratie vinden er meer dan 4.300 ideeën voor hun eindwerk.
www.questia.com

SINTERKLAAS REVISITED

Was dit echt de laatste keer dat je alweer datzelfde tekstje over 
Sinterklaas hebt voorgelezen in de klas? Was je eens te meer de 
tweede strofe kwijt van 'Zie ginds komt de stoomboot'? Of zoek 
je nieuwe creatieve taalideeën om met kinderen aan de slag te 
gaan voor het alweer 6 december is? Laat de Sint vanaf nu het 
werk zelf doen. Op deze Sintportaal leest de Sint zelf elke dag 
een nieuw verhaal voor, je vindt er alle info over wie de heilige 
man echt was, kinderen kunnen gedichten maken met de 
gedichtengenerator, ze kunnen de Sint mailen enz. Een interac-
tieve site voor inspiratie in de taalles.
www.sint.nl
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KABAAL

Turbutaal, digitaal, managerstaal en grappige namen (van Aard 
Appel tot de Zuurstokstraat) vindt je op deze site, die Jan en alle-
man met zijn eigen bijdragen kan aanvullen. Een autoriteit op het 
gebied van de Nederlandse taal is deze site zeker niet, maar 
voor taalonzin vind je weinig betere initiatieven. Behalve de 
woordenlawine krijg je taalraadsels en gereinigde gedichtjes 
over je heen. Het serieuzere werk is onder meer een program-
ma dat Algemeen Nederlands omzet in iets minder beschaafd 
West-Brabants, en een waarmee je je kennis van de spelling test.
www. taalkabaal.nl

POËZIE VAN OVERAL

Het leuke aan deze internationale poëziewebsite is dat tot nu toe een twintigtal landen er 
hun eigen plek hebben en hun bijdrage leveren. Daarin lijkt Vlaanderen op het eerste 

gezicht te ontbreken, maar als je door het Nederlandse aanbod snuistert, voorbij 
namen als Gerrit Kouwenaar, Leo Vroman en Cees Noteboom, dan bots je plots 

toch op Hugo Claus, Patricia De Martelaere, Bart Moeyaert e.a. Ook Surinaamse 
dichters komen aan bod. Veel grote namen uit de literaire canon ontbreken, ook 

bij de andere landen, maar dat heeft wellicht met auteursrechten te maken. Van 
elke dichter op deze site krijg je een bio'tje in het Engels en een aantal 

gedichten, zowel in de taal van herkomst als in de Engelse vertaling. Je ver-
neemt ook hoever deze dichter het internationaal al heeft geschopt en dat 

verrast soms aangenaam. Voorts krijg je info over poëzie-events en 
-organisaties en artikels en essays over poëzie. Ten slotte kan je je 

inschrijven op twee e-diensten: een nieuwsbrief en 'het gedicht van 
de week'. In het Engels, maar toc.
www.poetryinternational.org

TERUGGEFLOTEN

De uitsmijter komt uit de nieuwsbrief Taalpost. Die weet te melden dat het Silbo Gomero 
langzaam terugkeert. Dat is een bijna uitgestorven taal van de Canarische eilanden die niet 
gesproken wordt, maar gefloten. De verschillende fluittonen- en ritmes zijn goed voor meer 
dan 4.000 woorden en de taal kan tot op drie kilometer afstand verstaan worden. Ze wort 
ook opnieuw onderwezen. Een voorbeeld van zo'n conversatie vind je op <www.agulo.net/
silbo/silbo.mp>.
www.taalpost.nl
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