STELLING 96: Een schoolboek heeft best niet het uitzicht van een schoolboek.

Wie weet wordt het mijn studenten op een
goede dag wel allemaal wat te veel, en
beginnen ze na het zien van de fim Dead
Poets Society die bladen uit hun school-
boeken te scheuren, welke niet voldoen aan
een authentieke en levende didactiek. Ik
vrees dat de bestaande methodes dan heel
dunnetjes zullen worden. Maar wie weet
groeit er wel wat op het viak van taalboeken
in Viaanderen. Als ik mijn schoolboek een

naam zou meegeven, dan zou het zoiets
worden als: ‘tinteling’, of ‘bljj, droevig, trots
en nog wat', of ‘wat je zegt ben je zelf', of
... Ik zou het in ieder geval niet Taal op
School noemen!
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suggesties.

Noot

1 Met dank aan Jef Pepermans voor het nalezen en het opperen van enkele boeiende
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