Van Milaan gaat het richting Zwitserlana; de bergen in. Miin poézie- en onderwijs-
fantasieties moet ik even opbergen, want er wordt wakker geworden achteraan in
de wagen. 't Is nu tijd om naar de kinderen te luisteren en eens te kiken weke
schitterende vondsten ze vandaag weer zullen gebruiken om een niet vertrouwde
wereld van bruggen, valleien, sneeuw en koele hoogte te benoemen. Ik was aan-
vankelik van plan om in één rechte beweging door de Gotthardtunnel te rijden,
maar ik denk dat ik maar over de pas ga. Die weg gaat niet zo snel en zit vol boch-
ten en lussen, maar stelt het einde van de vakantie een heel klein beetje uit en
levert bovendien van de kant van de kinderen veel meer leven in woorden op ... Dat
is miin manier om in een over-competitieve wereld mijn kinderen naar de top te
brengen. Misschien leven wij allemaal wat te snel en te rechtljnig en is daarom
poézie niet meer zo vanzelfsprekend in onze wereld. We zullen het dus heel voor-
Zichtig en uiterst doordacht moeten aanpakken op school.
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