Moraal

Het komt hier voor dat jongelui,
Vooral dan prille meisjes,

Mooi ogen, aardig en koket,

Gaan luisteren naar vreemde wijsjes;
Zodat het meer dan eens gebeurt
Dat de Wolf er een verscheurt,

Ik zeg dé Wolf, want niet allen

Zijn van dezelfde aard.

Er zijn heel rustige types bij,

Zonder drukte, ruzie, vieierij,

Die vriendelijk, zachtjes en bedaard,
De meisjes vergezellen

Tot in hun huis, tot in hun bed,

‘t Is waar! wie goed kan spelen hoe het hoort,
Behoort meestal tot de gladde soort!
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