mag de titel zijn. Ik laat de kinderen ver-
schillende gevoelens opschrijven, z0 gaan
ze dan bij voorbeeld drie gedichten maken,
of meer. Variaties kan je natuurlijk zeif
bedenken, b.v. de eerste regel moet iets
van de natuur zijn, een beeld met een Keur,
een vergeliking met een dier, enz.

We hebben 0ok een paar echt leuke lessen
gehad in verband met clichés. Het viel me
op dat de kinderen die veel lazen, soms op
zo'n clichématige manier schreven: "Hij at
ziin laatste korstje brood: het haardvuur
knetterde...” Eerst snapten de kinderen ook
niet wat ik bedoelde met clichés, nietszeg-
gende adjectieven, enz. We zijn toen samen
aan het verzinnen geslagen, bij voorbeeld
bij de woordjes ‘arm’, ‘gezellig’, ‘natuur’.
Toen ze het begrepen hadden, hebben we
veel plezier gehad samen. Bleek dat veel
kinderen dit aspect nadien heel attent
gebruikten en zochten naar persoonlijker,
sprekender beelden.

Nu zijn de kinderen een verslag aan het
schrijven van de bosklassen die nog moe-
ten komen. Ze vinden het een leuke
opdracht en ik krijg zo een beter zicht op
hun angsten en verwachtingen. Ze reageren
enthousiast op elke opdracht en sommigen
steken er heel veel tijd in. Gedichten, boe-
ken, schrijver zijn, het ligt nu veel meer bin-
nen handbereik precies. Plezierig!

Marleen Van Der Beken
A. Goemaerelei 47
2018 Antwerpen
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