San Marino wordt door het berglandschap van de Monte Titano van west naar oost doorsneden. Dit
kalksteengebergte telt drie steile pieken. Op de meest noordeljke top ligt de oude stad San Marino.
Ze is omringd door een drievoudige vestingmuur. Deze hoofdstad teit circa 3500 inwoners. De huizen
liggen ‘gekleefd’ tegen de hellingen van de Monte Titano.

Volgens de overlevering werd San Marino in het jaar 301 gesticht. Het kan dus bogen op een vader-
landse historie van meer dan 16 eeuwen. Hoewel het land in 1862 een verdrag sloot met Italié, een
soort vriendschapsverdrag, bleef het volledig zelfstandig. Nog steeds geeft San Marino zjjn eigen geld
uit, drukt sedert 1877 eigen postzegels en heeft zjjn eigen bestuur.

Eén van de interessantste dingen in San Marino is dat bestuur. In vele opzichten ljkt het nog op dat
van een typisch middeleeuwse stadsslaat. De welgevende macht is in handen van een college dat uit
60 mannen bestaat die voor viif jaar gekozen worden. Twee leden krjjgen steeds voor zes maanden
de uitvoerende macht. Zjj regeren over land, politie en zelfs leger, want ook dat vind je in deze dwerg-
staat. Voor viouwen is naar middeleeuwse gewoonte geen plaats in het bestuur.

Deze alinea toevoegen aan de tekst:
In de Eerste Wereldoorlog vochten vriwilligers uit San Marino aan de zjjde der ltalianen. In de Tweede

Wereldoorlog bleef de staat tot september 1943 neutraal; twee maanden later rolden echter Duitse
tanks het staatje binnen. In juni 1944 richtten Britse bommen aanzienijke schade aan. Na de oorlog
heeft de overheid haar uiterste best moeten doen om de staat weer op te bouwen.

Herschreven tekst:
... Nog steeds geeft San Marino ziin eigen geld ult, drukt sedert 1877 eigen postzegels en heeft zjn
eigen bestuur.

Onbewogen is de geschiedenis van het land niet geweest. In de Eerste Wereldooriog vochten vrij-
willigers uit San Marino aan de zjide der ltalianen. In de Tweede Wereldoorlog bleef de staat tot sep-
tember 1943 neutraal: twee maanden later rolden echter Duitse tanks het staatje binnen. In juni 1944
richtten Britse bommen aanzenlijke schade aan. Na de oorlog heeft het bestuur zijn uiterste best
moeten doen om de staat weer op te bouwen.

Eén van de interessantste dingen in San Marino is trouwens dat bestuur. In vele opzichten ljkt het
nog op dat van een typisch middeleeuwse stadsstaat ...

216 JAARGANG ¢ NUMMER 4 » MAART-APRIL 1992





