UOORAF

1981 loopt op z'n laatste beentjes. We zijn alweer aan de
Kerst- en Nieuwjaarsdagen toe, 1982 komt eraan !

De tachtiger-jaren, het klinkt nog steeds een beetje vreemd
in de oren, niet ?

Een hoe staat het met onze lespraktijk ?

Kerstvakantie ! En velen kijken verschrikt op : wat ? nu
al ? en mijn programma....!? Een zucht van verlichting
anderzijds : cef ! dat zijn we dan weer mooi doorgespar-
teld ! Voor anderen is het nog steeds aanschuiven in de
rij.

Hoe het ook zij, de redactie hoopt dat 1982 voor elk wat
wils in petto houdt, en we brengen ook graag een drink uit
op het enthousiasme, het werkplezier voor iedereen.

Nogal wat mensen lopen dezer dagen met goede voornemens
opgezadeld.

De redactie houdt zich alvast voor in stijgende lijn door
te Vonken.

Aangespoord door positieve reacties op onze nieuwe vorm-
geving, vlot dit heel wat beter.

We hopen dat we van onze lezers nog meer opmerkingen,
kritieken, suggesties, reacties van welke aard dan ook,
mogen verwachten. Dat is voor ons gretig leesvoer.

Wie schrijfit ons een Nieuwjaarsbriefje ?

De redactie.





