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den, naast het werk, de poest, een winkel, een clubhuis...

We wonen met enkele mensen in de Sleepstraat, om gewoon im het
dagelijks leven met de mensen contact te krijgen. Niet om daar
onmiddellijk grote-activiteiten te organiseren, of acties te
lanceren, maar gewoon een stuk te worden van de buurt, om mee te
leven met wat daar leeft : te luisteren, te kijken, te praten,
gewoon daar te leven,..

Als we na verloop van tijd ook iets kunnen doen voor bepaalde
mensen of groepen, dan moeten we dat ook doen. Welke vorm dat
zal aannemen is uiteraard nu nog niet te bepalen. Dit zal uit
de situatie zelf en op het moment moeten blijken. Het moet tel-
kens kunnen groeien vanuit de bewoners zelf, en niet vamit

ons.

We kunnen dit met de klassieke term ?buurtwerk’ noemen. Maar
eigenlijk voelen we daar niet veel voor. Het heeft geen naam

vandoen,

Werkgroep DE BUURT
Sleepstraat 103,
9000 GENT

VOORZICHTIGESE OPROEP

Mogen wij onze ’trage betalers’ vragen om stilletjesaan

hun contributie voor het lidmaatschap van ’77 te betalen, zoniet
krijgen ze straks nog een kwaaie brief van onze penningmeesteres !
Nu al bedankt !

Vele van onze VON-leden zijn mensen die in hun klas heel wat

praktische onderwijsvernieuwing brengen. Het is zo broodnodig

dat meer mensen van je ervaringen kunnen meeprofiteren.

Hou al je wijsheid niet voor jezelf, maar schrijf ze neer in een

artikel dat je opstuurt naar VON-INFORMATIE.

Copij kan naar Georges De Schutter - Heibosstraat 7 - 9120 Destelbergenn
Anne Smits ~ Rinkhout 98 = 9140 Zele



