SPIEKERSKORNER

ZINTUIGENGEDICHTEN

Ter gelegenheid van de Europese Dag van de Talen (26 september 2007) schreven
de cursisten een ‘zintuigengedicht’ met als titel Nederlands. Ik leerde deze ‘gedicht-
vorm’ kennen op een bijscholing over codperatief leren van Anne Mijke van Harten
(Earthgames) in september 2006. Een collega Frans inspireerde me daarna om op
de Europese Dag van de Talen dergelike gedichten te laten schrijven door de
cursisten. Hier zijn de resultaten van een aantal anderstalige cursisten op niveau
2.2bis (= halfgevorderden). Het voorbeeld dat ik zelf gaf, vind je als laatste.

NEDERLANDS...

Smaakt als appels om op te eten.
Klinkt als het getsijilp van vogels.
Voelt als roze bloemen.

Ziet eruit als een vliegtuig.

Ruikt als een taart die uit de oven komt.

Lina en Carmen

NEDERLANDS...

Smaakt als mosselen om op te eten.
Klinkt als een wandeling aan de kust.
Voelt als warm zand.

Ziet eruit als een museum.

Ruikt als de kust.

Ann-Valérie

NEDERLANDS...

Smaakt als een Arabisch visum.
Klinkt als pijn in de keel.

Voelt als mijn mans kindertijd.
Ziet eruit als Duits.

Ruikt als de Noordzee.
Charlotte

NEDERLANDS...

Smaakt als lekker eten.

Klinkt als liefde.

Voelt als een tuin.

Ziet eruit als een mooi terras.
Ruikt als de stad van Axelle Red
Prakash en Delia

NEDERLANDS...

Smaakt als hutsepot.

Klinkt als de klokken van de Vlaamse kathedralen.
Voelt als zeewater.

Ziet eruit als schilderijen.

Ruikt als Lambicbier.

Natsu en Wendy
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NEDERLANDS...

Smaakt als een fris bier om op te drinken.
Klinkt als “circuleren”.

Voelt als een kerstliedje.

Ziet eruit als een middeleeuws kasteel.
Ruikt als een regendag.

Enrica en Carlo

NEDERLANDS...

Smaakt als mosselen en frietjes.

Klinkt als een lied van Louis Neefs.

Voelt als vakanties aan de Belgische kust.
Ziet eruit als een schilderij van James
Ensor.

Ruikt als “neuzekes” uit Aalst.

Javier, Alexandra en Henriette

NEDERLANDS...

Smaakt als warme chocomelk.
Klinkt als “ik ben verliefd op je”.
Voelt als een kat strelen.

Ziet eruit als een Zwarte Piet.
Ruikt als frieties met mayonaise.
Recep, Fiona en Elisa

NEDERLANDS...

Smaakt als kaas.

Klinkt als “ik ben trots op...”

Voelt als ijsblokies.

Ziet eruit als een vogel: een “vlamengo”.
Ruikt zoals de muziek van Helmut.
Sophie

N,

NEDERLANDS...

Smaakt als lekkere frieten met ketchup eten.
Klinkt als: “Je artikel is geaccepteerd voor
publicatie”.

Voelt als muziek.

Ziet eruit als een groen bos.

Ruikt als een bloem.

Shantosh

NEDERLANDS...

Smaakt als muziek om op te eten.
Klinkt als “ik hou van jou”.

Voelt als thuis.

Ziet eruit als een gezellige woonkamer.
Ruikt als het platteland van Brel.

Ann
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