
Lente

zon
en licht

ik ben blij
de lente komt al

het is bijna 21 maart
neem je lichte jurk

draag geen jas
zing, lach

leef!

Ann

Ik liet de cursisten het principe zoeken: per regel telkens een woord meer, tot vijf, dan weer
minder. Eén student drukte het als volgt uit: “Het gedicht gaat open en dicht”. 
We maakten dan met de hele klas samen een ruitgedicht met als titel ‘Nederlands’. 

Nederlands

taal
een taal

een mooie taal
een heel moeilijke taal
taal die ik niet spreek

heel belangrijk in België
een mooi land

een land
land

Avondklas 1.2
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Ruitgedichten

Geïnspireerd door een lesidee van Fast Forward bij het theaterstuk Beestenbende
(www.fast-forward.be) en door een collega schreef ik voor de studenten NT2 op
beginnersniveau (2de module, ongeveer 160 uur Nederlands achter de rug) een
ruitgedicht met als titel ‘Lente’.

SPIEKERSKORNER 



Vervolgens gingen de cursisten in groepjes aan de slag. Ik liet ze kiezen tussen een
ruitgedicht over een seizoen of één over het theater Beestenbende dat we met de klas
gingen bekijken. Sommige studenten volgden van heel dichtbij het ‘model’, anderen waren
creatiever. Maar allen werkten ze met een verrassend enthousiasme en allen waren ze
intensief bezig met taal. Ze moesten van vijf woorden vier woorden maken: “We zwemmen
heel de dag” past niet, hoe zeggen we hetzelfde met maar vier woorden? Dat werd “We
zwemmen heel veel”. “Wij gaan naar het buitenland met vrienden”, dat zijn twee woorden te
veel. Wat kunnen we weglaten? “We” en “gaan”, inderdaad. 

Dit zijn de resultaten. Resultaten die bewijzen dat je ook op een beginnersniveau al creatief
aan de slag kan met taal! En ik die eerst dacht: nee, dat probeer ik niet, te moeilijk. Poëzie
met beginners, geen beginnen aan. Toch wel dus…

Winter
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winter
sneeuw valt

een koud seizoen
tussen herfst en lente

mensen kleden zich heel warm
kinderen maken een sneeuwman

de kerstman komt
met cadeautjes

prima!

Delyth en Maja

sneeuw
koud seizoen

ik ben blij
het feest zal komen

het is bijna 25 december
cadeautjes voor brave kinderen

brave brave kinderen
zing lach

leef

Henrietta, Ivonne en Ludo

Herfst

wijn
rode wijn

frisse lekkere wijn
wij drinken elke dag

een frisse lekkere rode wijn
van september tot december

met onze vrienden
onze wijn

altijd

Carlo, Gracia, Enrica en Luciano

frisheid
kleuren veranderen
de bladeren vallen

het regent, het waait
de winter komt ons bezoeken
de dieren gaan overwinteren

welkom dikke jassen
korte dagen

pompoen

Jessica en Mari-Carmen
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Zomer

zomer
veel bloemen

een groen seizoen
seizoen met veel licht

de mensen houden van zomer
de kinderen zijn blij

zij spelen veel
onder blauwe

hemel

Aliyah en Andy

vakantie
de zee

het mooie strand
wij bezoeken andere landen

met vrienden naar het buitenland
wij zwemmen heel veel

we worden verliefd
drinken, eten

dansen

Anastazja en Penelopi

zon
ze schijnt

de hemel blauw
wij wandelen heel graag

met vrienden op het strand
en zicht op zee

wij zijn blij
en zonnen:

bruin

Fatima, Jennifer en Svetlana

zon
licht warm

ik vertrek, vakantie
lachen spelen zingen dansen
maar niet misbruiken de zon

bij strand zee zand
denken aan terugkomst

te kort
zomer

Mehdi en Zack

Beestenbende

toneel
drie personages

mier eekhoorn olifant
zij zijn heel intelligent

samen in de natuur wonen
zij zijn dikke vrienden
drie goede vrienden

lachen huilen
toneel

Angel, Giuliana en John

Beestenbende
drie dieren

mier olifant eekhoorn
wonen in het bos

een bos met veel leven
maar met een muur
geen horizon gezien

samen spijtig
samen

Agnieszka, Julia en Luis



Hieronder ook enkele resultaten van een halfgevorderde groep, geschreven op 21 maart
2007: de internationale dag tegen racisme, de Wereldpoëziedag en het begin van de lente.
Ik begon:
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bruin
je huid

zo ben jij
je bent mijn zoon

zal men jou pijn doen?
vaak ben ik bang

ik zie jou
en denk

zoon

Ann De Schryver
21/03/2007

Racisme

mooi
mijn land

drie zeeën en
de bergen van Jeruzalem

veel mensen houden van jou
veel mensen wonen daar

iemand anders kan
maar ik

niet

Alaa

Racisme,
zo nutteloos !

Maar een vraag:
Waarom bestaat dit woord?

Het is een grote fout!
Het verschil is onmisbaar

om in vrede
te leven.
SAMEN.

Joëlle
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Lente

LENTE
is vandaag.

Alles begint opnieuw.
Alle dromen, alle mogelijkheden.

We kunnen de wereld veranderen,
met de verschillende nationaliteiten,

met jou ook!
Het belangrijkste:

SAMEN

Patrick

Lente
Opnieuw klaar
De zon schijnt

Alleen nog enkele wolken
Dezelfde zon, heel de wereld

Alle kleuren zijn gemengd
Bloemen dieren mensen

Opnieuw samen
Vrede

Géraldine

Met
het begin

van de lente
zullen de mooie bloemen

in de tuin beginnen bloeien
Maar in 2007 zal

de zon niet
op afspraak

komen.

Frédéric

Zon
speelt verstoppertje,
regen, wind, hagelen

de grijze aarde bedekken
Morgen: een nieuwe dag arriveert.

Wat heb je geleerd?
Elk jaar hetzelfde

de lente,
Zeker!

Seija

Ann De Schryver en cursisten van richtgraad 1.2 en 2.2
CVO-Kamer voor Handel en Nijverheid Brussel

deschryver87@scarlet.be


