Verontwaardiging over gebrek aan respect

slaat een brug

Vijftien jaar na de dood van Jan de Zanger

‘Het spijt me heel erg, mevrouw Tolsma, maar van dit boek,
was geen informatie over de schrijver te vinden. Ik heb daad-
werkelijk overal gezocht: in de bibliotheek, op internet en in
encyclopedieén. Maar nergens kon ik iets over de schrijver
van het boek Dit been is korter vinden.” Op internet, op een
site voor ‘scholierensamenvattingen’ kun je ontroerende ont-
boezemingen tegenkomen. Gemakzucht lijkt eerder de oor-
zaak dan een werkelijk gemis aan informatie. Jan de Zan-
ger leeft nog altijd voort, niet alleen op internet en in naslag-
werken, ook op school. In januari is de schrijver vijftien jaar
dood, maar zijn boeken kunnen nog steeds op waardering
van leerlingen rekenen. Ben is dood en Desnoods met
geweld zijn nog steeds leverbaar. Jan de Zanger was een
man die van jongeren en schrijven hield en de moraal niet
schuwde. Het opgeheven vingertje bleef doorgaans achter-
wege. ‘Ik ben geen zendeling,” benadrukte hij zelf, maar
ondertussen deed hij wel degelijk een beroep op het verant-
woordelijkheidsgevoel van jongeren. In de spiegel die hij
voorhield, zat doorgaans een fijntjes verpakte boodschap.

Henk Langenhuijsen

In november van 1990 had ik Jan de
Zanger uitgenodigd voor een bezoek
aan mijn school. Hij zou over een half
jaar over zijn werk komen vertellen.
Mijn verzoek veroorzaakte wel een
lichte paniek, zo schreef hij, want het
aantal verzoeken was zeer groot. Van
januari tot en met april zat hij al vol, en
dan te bedenken dat hij net met
vervroegd pensioen was. Half januari
kreeg ik tijdens de pauze in de
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lerarenkamer een verontrustend
telefoontje van Stichting Schrijvers
School Samenleving: de schrijver was
dood, onverwachts gestorven in zijn
geliefde Denemarken. Hij was pas

58 jaar en leek gezond. Hij vond rust
in Hejlsminde, zo vermeldde de
overlijdensadvertentie, en hij werd in
alle stilte in Hejls begraven. Hij was
getrouwd met de vertaalster Nini van
der Beek en had drie kinderen.

Dochter Hedi werkt ondertussen ook
als vertaalster.

Over de doodsoorzaak van Jan de Zanger
is bij mijn weten nooit geschreven, over
zijn persoonlijke leven is niet veel
bekend. Het gedicht ‘Vermoeidheid’ uit
zijn poéziebundel uit 1967, getiteld niet
alleen /maar ook, was in de overlijdens-
advertentie opgenomer:

‘Vermoeidheid

gaan liggen

in het bos

en met de keel van de merel
de zon naar de horizon zingen

gaan liggen

en wachten op het groeien van het
gras

een woning zijn voor ontheemde
slakken

gaan liggen

de regen door mij heen laten
spoelen

en iedere versteende gedachte
doordrenken

de zon mij laten bleken
en ieder verstard denkbeeld
verteren

gaan liggen

en opstaan

zonder woorden
in een lege wereld’












