Literatuur als spiegel van de geschiedenis

Een gesprek met twee Koerdische leerlingen

Kiirdo en Dashti zijn twee Koerdische leerlingen uit vwo §
van het Montessori College in Nijmegen. Ze komen beiden
uit zoals ze dat noemen het Iraakse deel van Koerdistan. Ze
zijn ruim twee jaar in Nederland, Dashti iets langer dan
Kirdo. En ze spreken behoorlijk goed Nederlands. Ik
maakte met hen een afspraak voor een gesprek naar aanlei-
ding van een literatuurles waarin De klucht van de koe
van Bredero werd gelezen en besproken. Ik was nieuwsgierig
naar hun perceptie van een dergelijke historische tekst. Hun
docente Nederlands had met de klas rollen verdeeld en de

tekst hardop gelezen. Haar leerlingen vonden het een leuke
les. Ze had ook een korte, maar positieve reactie ontvangen
van Kdrdo en Dashti, toen ze hen vroeg hoe zo'n toch wat
schunnige tekst op beide heren overkwam.

Piet-Hein van de Ven

Ik leg Kirdo en Dashti eerst uit dat een
verslag van het gesprek mogelijk zal
verschijnen in het themanummer van
Tsjip, gewijd aan het Boekenweek-
thema ‘het land van herkomst’. Als ik
vertel dat het Boekenweekgeschenk
geschreven is door Salman Rushdie,
reageren beiden herkennend. Tk geef
aan dat ik nieuwsgierig ben naar hun
mening over Nederlandse literatuur,
voor zover ze die kennen uit literatuur-
lessen, dat ik meer wil weten over hoe
ze in hun eigen land literatuur-
onderwijs kregen en meer in het alge-

meen naar hun mening over literatuur.

De klucht van de koe

Beiden wisten niets van Bredero. Ze
wisten niet waar hij over schreef. Het
viel hem op het stuk zo simpel was

geschreven, zegt Dashti. ‘De inhoud is
heel simpel,’ bedoelt hij. De manier
van schrijven zelf is niet gemakkelijk.
Ze hebben nogal wat moeite met het
taalgebruik. Sommige woorden zijn
ontzettend moeilijk. Konden ze niet in
hun woordenboek vinden, zoals ‘ver-
brassen’. Dus al lezend in de klas had
het verhaal niet zoveel betekenis voor
hen. Op de site van het Internetcollege
ontdekte Dashti trouwens dat ook
Nederlandse leerlingen met ‘ver-
brassen’ en vergelijkbare woorden pro-
blemen hadden. Maar met uitleg door
de docent was het verhaal heel goed te
volgen. Dashti neemt zich zelfs voor
het boek te kiezen voor een van zijn
twaalf verplichte boekverslagen. Hij
heeft daarvoor onder meer ook Anna
Enquist, Het geheim, gelezen. Hij wil

eveneens Kader Abdolah op zijn lijst
zetten. Kirdo las als laatste Het leven is
vurrukkelluk van Remco Campert. De
verliefdheid van een jongen op zijn
tante die in dit boek voorkomt noemt
hij ‘niet erg realistisch. Die tante was
getrouwd, dat kan niet.’ Dashti: ‘Vanuit
onze achtergrond is dat niet denkbaar
dat je op je tante verliefd bent. Ja,
liefde kent geen grenzen, maar bij ons
kan het absoluut niet.” Hij heeft
gehoord dat Nederland een heel vrij
land is, dus ‘het zou me niks verbazen’
als het hier wel kon.

Ze merken het ook dat Nederland een
vrij land is: coffee shops, het bestaan
van homoseksualiteit: ‘Daar hadden we
nooit van gehoord.” Ze geven een
discussie weer die met een klasgenoot
werd gevoerd over homoseksualiteit.
Bestaat dat niet in het Koerdische of
wordt het niet verwoord? Het leidt tot
de filosofische vraag of dingen waar-
over niet wordt gecommuniceerd wel
bestaan. We komen tot de constatering
dat literatuur een eigen werkelijkheid
creéert door de scheppende kracht van
het woord.

Tk kan het niet laten toch enige relati-
vering aan te brengen bij de door
Kirdo en Dashti verwoorde Neder-
landse tolerantie. Veel taboedoor-
breking is toch ook maar van recente
datum. En ook is voor velen in Neder-
land homoseksualiteit nog steeds niet
acceptabel.

Terug naar de klucht. ‘De passage met
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gedachten leren. En zo kun je een
beter leven voor jezelf maken. Litera-
tuur heeft iets met geschiedenis te
maken.’ Het verschil met het schoolvak
geschiedenis noemt Kirdo: ‘Literatuur
heeft met gevoelens van de mensen te
maken, je kunt er gevoelens mee uit-
drukken.’ Dashti: ‘Onze literatuur is
eigenlijk een spiegel van de geschie-
denis, van onze omstandigheden. De
meeste schrijvers en dichters schrijven
over de geschiedenis in een vorm van
literatuur. Geschiedenis en literatuur
hebben bij ons heel veel met elkaar te
maken.’ Literatuur is meer dan
geschiedenis, of in elk geval anders. De
geschiedschrijvers zijn allemaal in
dienst van het regime. De eigen -
geschiedenis van de Koerden wordt
niet door hen geschreven. ‘Maar
schrijvers en dichters gaan op een
andere manier onze geschiedenis
behandelen. Dat is slim van hen.’ De
literator is dus, in mijn weorden, een
onafhankelijke macht. ‘Precies,’
zeggen beiden. Weliswaar is er ook
geen absolute vrijheid in wat je kunt
publiceren in literaire zin, maar litera-
toren zoeken de grenzen.

Waar Dashti in bovenstaande het
belang van literatuur ziet in het natio-
nale bewustzijn, verwoordt Kirdo ook
een persoonlijker belang. Literatuur is
meer dan geschiederis, omdat litera-
tuur meer uitdrukt dan feiten en
gebeurtenissen. Literatuur geeft aan
wat er in het hart leeft. Kirdo zelf
schreef een gedicht over zijn liefde, hij
uit zodoende zijn gevoelens. En dat is
nu net wat geschiedenis niet kan,
gevoelens tot uitdrukking brengen.
Literatuur kan door inleven ook de
gevoelens van de mensen van vroeger
tot uiting brengen. Kirdo: ‘De meeste
gedichten gaan dan ook over de liefde.
Vé66r de Islam ging onze poézie over
stammenstrijd. Je kunt dus zien wat de
gevoelens van de mensen in die tijd
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Het literatuuronderwijs in Nederland,
met leesverslagen, met de eigen
mening over gelezen werken, wat
vinden ze daarvan? Kirdo noemt het
een hele goede methode. Je krijgt meer
informatie over de literatuur van
Nederland. Je leert verslagen schrijven
en je mening te uiten. Je leert met
medeleerlingen communieren over de
boeken, dat is goed voor je communi-
catievermogen in het Nederlands. Je
leert de taal, maar ook de onderwerpen
van het leven bespreken. Dashti noemt
het ‘hartstikke goed. Je komt heel veel
nieuwe dingen tegen die je helemaal
niet wist.” Hij noemt natuurlijk ook het
leren van de taal ‘uiterst belangrijk.’
Maar ook de behandelde thema’s zijn
van belang. Hij las nooit een krant, of
een boek, tenzij het verplicht is. Maar
nu heeft hij geleerd om ook in zijn
vrije tijd boeken te lezen, in de trein
bijvoorbeeld.

Het literatuuronderwijs leert hen dus-
zowel de Nederlandse taal als de
Nederlandse literatuur. Voor Koerdis-
tan zouden ze dit toch niet direct een
goede methode vinden. Dashti: ‘Als je
zestien, zeventien bent, interesseer je
je voor andere onderwerpen dan in de
boeken behandeld. De boeken die je
interesseerden, die mocht je niet lezen.
Die gingen bijvoorbeeld over een vrij
Koerdistan. Kirdo noemt literatuur-
onderwijs zinnig. ‘We weten nog niet
precies wat het nut ervan is. Je leest
boeken, verhalen, de bedoeling van die
verhalen is het geven van een les, van
ervaring.’ Van die ervaringen kun je
leren voor je leven.

Kirdo leest veel over wat hij interes-
sant vindt, psychologie, interessante
figuren uit de wereldpolitiek. Hij speelt
gitaar en piano. ‘Muziek is het voedsel
van de ziel,’ zo luidt een Koerdische
zegswijze. Dashti presteert naar eigen
zeggen niets in deze zin, maar sport
heel veel.

Studiehuis

Het studiehuis noemen ze een ge-
weldige methode. Je bent niet helemaal
afhankelijk van de leraar. En als je niet
afhankelijk bent, moet je zelf kunnen
leren. En zelf kunnen leren is heel
belangrijk voor je vervolgopleiding aan
de universiteit. Daar word je niet
geholpen door de docenten, daar zul je
zelf je informatie moeten zoeken. Het
is een goede methode. Je krijgt veel
zelfvertrouwen dankzij het studiehuis.
Je hebt wel een docent die je dingen
kan uitleggen, maar het meeste werk
doe je zelf.

‘We besluiten het interview met een
korte evaluatie. Beiden geven aan met
veel plezier te hebben meegewerkt,
‘omdat het interview veel herinne-
ringen over Koerdistan, over mijn land
naar boven bracht,’ zegt Dashti. We
bespreken nog kort de geschiedenis

-van Koerdistan en de verschillende

dynastieén die het achtereenvolgens
onderwierpen. Eigenlijk heeft er nog
nooit een onathankelijk Koerdistan
bestaan. Tegen deze achtergrond
bezien begrijp ik nog beter de waarde
van literatuur als spiegel van de
geschiedenis.

Shex Rezai aan het woord

Dashti en Kiirdo vertaalden een kort
gedicht van Shex Rezai. Daarin scheldt
deze Shukri Fazli uit, een eveneens
beroemde, Iraakse dichter.
Suleymaniyah is de geboorteplaats van
Dashti en Kirdo.

Een homo die lult over Reza

Ongetwijfeld is hij verkeerd uit de kut van
Zijn moeder gekomen

Zijn, Reza’s, gedichien zijn niet onwijs,
nict onwaardig, niet onterecht,

Die zijn hele leven aan gedichien besteed

hukri is de schijtert van Suleymaniyah,

Telkens als ik hem zie, lijkt hij op een

klootzak. &



