‘Heel gelukkig zijn we hier nog niet geworden, maar
het kan erger’
Een gesprek met Bart Moeyaert

‘Ik gebruik graag “u”, want dat is een mooie respectvolle
aanspreekvorm die wij echt te snel van tafel vegen. Ik vind
het echt een mooie vorm. Ook tegen een hele goede vriend ga
ik “u” zeggen. Maar het kan ook een muur scheppen. Dus
daarom zeg ik het letterlijk: zeg gerust Bart en jij.” Wij
zeggen dus geen ‘u’ en van muren is al helemaal geen
sprake. Bart Moeyaert deelt zijn uitgesproken mening met
ons. We praten over zijn schrijverschap, over zijn boeken
Het is de liefde die we niet begrijpen en Broere, waar-
mee hij komende winter opnieuw het theater in gaat, over
zijn ideeén over het lezen van boeken en de rol die docenten
daarbij kunnen spelen.

Hannie Humme en
Mireille Oostindie

Ik-perspectief

In vrijwel alle boeken schrijft Moeyaert
vanuit een ik-perspectief. Dit heeft te
maken met de ontstaanshistorie van
elk verhaal: ‘Om te beginnen ontstaat
elk verhaal vanuit een beeld, vanuit een
scéne, vanuit een zin. Dat beeld, de
eerste bladzijde bepaalt hoe het boek
zal worden. In die zin dat ik alles voor
me zie. Ik ben in zekere zin de camera.
Het is bijna altijd zo dat ik een ik ben.
Voor mij is dat een bijna logische,
organische gang van zaken. De ik is de
stem die het dichtst bij me ligt.’

Voor kinderen blijkt dit in de praktijk
van het onderwijs een heel moeilijk
perspectief. Moeyaert is het er niet mee
eens, dat dit de meest moeilijke
instantie is om vanuit te vertellen, want
voor hem is het de meest logische gang
van zaken.
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In mei 2001 hield Moeyaert de jaar-
lijkse Annie M.G. Schmidtlezing in
Leiden onder de titel ‘Het afscheid’.
Dat was niet toevallig. Daar heeft hij de
dingen mogen zeggen die hij wilde
zeggen.

‘Natuurlijk kan het ik-perspectief voor
kinderen moeilijk zijn, maar het is niet
mijn taak om mijn schrijfstijl daarom
te veranderen. Ik denk dat ik moet vast-
houden aan wat ik wil vertellen, daar
heel eigenzinnig in moet zijn. En ja, als
je maar vaak genoeg herhaalt dat iets
moeilijk is, dan wordt het ook moeilijk.’
Als kinderen of volwassenen hem
horen, is er niemand die naar hem toe-
komt en zegt dat ze niets van zijn werk
begrijpen omdat hij de ik-vorm
gebruikt. Zij nemen blijkbaar een
drempel zonder het zelf te weten.
Sinds de Schmidtlezing heeft Moeyaert

zich voorgenomen geen vragen meer te
beantwoorden die gaan over hoe
moeilijk iets wel of niet zou kunnen
zijn voor kinderen.

Voor Moeyaert maakt het niet uit of de
ik een man of een vrouw is: ‘Het
personage kiest jou. 1k ga me nooit de
vraag stellen hoe een vrouw van 45 is.
Ik ben gewoon die vrouw van 45. Het
is gewoon zo. Ik heb de stem in mijn
hoofd, een knop die vanzelf wordt -
omgezet. En ik ben het. Als ik zeg dat
ik een kind van acht ben, dan moet
niemand denken dat ik op mijn knieén
ga zitten om kleiner te worden. Dat ik
anders ga praten achter mijn
computer, dat ik een ander stemmetje
doe. Er is iets in mij dat een bepaalde
verteltoon krijgt, en dan komt de rest
blijkbaar vanzelf.’

Moeilijke schrijver

Moeyaerts boeken zijn met name bij de
critici erg geliefd. Hij wint de ene prijs
na de andere, met als meest recente
verovering de Woutertje Pieterse Prijs.
Maar de kinderjury’s, bijvoorbeeld de
Jonge Jury, vallen niet op Bart
Moeyaert. Hij krijgt hierdoor een
imago van een moeilijke schrijver.
Moeyaert vindt het soms jammer dat
dat geschreven wordt. En ook hier
geldt de kracht van de herhaling: hoe
vaker je dergelijke dingen leest, hoe
meer je ze gaat geloven. Moeyaert geeft
een voorbeeld: “Toen Het is de liefde die
we niet begrijpen verscheen, was er veel












klas, zij het alleen door stageperioden.
Toen hij na de middelbare school een
theateropleiding wilde doen, vonden ze
dat thuis maar niets. Met zijn ouders
sprak hij af dat hij eerst een opleiding
zou volgen waarmee hij een goede
baan zou kunnen vinden, daarna zou
hij mogen doen wat hij zelf wilde. Dus
werd het in eerste instantie de leraren-
opleiding. En als Moeyaert iets doet,
wil hij het goed doen. Hij houdt van
jonge mensen, dus het was een niet al
te zware opgave. Toch heeft hij nooit
het plan gehad in het onderwijs te
stappen. Tijdens stages kwam hij
natuurlijk wel voor de klas te staan.
Wat hem daarbij tegenviel was dat er
binnen een school, onder de collega’s,
een indeling in partijen bestond. Het
idee steeds met partijen te moeten
omgaan, stond Moeyaert erg tegen. Er
was een uitzondering: op een school
voor speciaal onderwijs voelde hij zich
erg thuis. ‘Zouden ze me gevraagd
hebben of ik wilde blijven werken, zou
ik dat gedaan hebben. Maar ze hebben
me niet gevraagd.’

Moeyaert komt nu nog steeds veel op
scholen en vindt het prettig dat hij dan
een paar uur kan zeggen wat hij zelf
denkt, geheel vrijblijvend. Hij voelt de
partijen op een school, maar heeft er
zelf niet mee te maken. ‘Maar je hebt
misschien iets teweeggebracht, en dat
vind ik wel prettig.’

Kennismaken

Terug naar de boeken en het theater.
Hoe kun je nu echt kennismaken met
Bart Moeyaert?

‘Dan moet je zeker vier boeken lezen.
Blote Handen, omwille van mijn
donkere kant, en alles wat er zwart is
in de wereld. Mansoor om te voelen hoe
mijn familie in elkaar zat, ongeveer, en
om te voelen hoe ik met een halve
glimlach naar het leven kijk. Het is de
liefde die we niet begrijpen om te weten
hoe ik over het leven denk. En met
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welke eenvoud ik naar het leven kijk in
de zin van “heel gelukkig zijn we hier
nog niet geworden, maar het kan
erger.” Dat is voor mij de belangrijkste
zin van het boek, dat vat heel veel
samen. En Broere moet je lezen om
mijn familie te leren kennen, te weten
waar ik vandaan kom, en om mijn
lichte kant te zien, van hoe ik echt
breed kan glimlachen. Als je die vier
bij elkaar optelt, dan leer je me
kennen. En dat is ook weer een beetje
gelogen, eigenlijk moet je het boek
waar ik ntu stilletjes mee bezig ben
daarbij nemen. Dat komt hopelijk
volgend jaar uit. Dus eerst ontmoet je
me in mijn boeken. Maar ik ben niet
alleen maar schrijver. 1k wil ook op dat
podium staan, als bij Broere. Dan lees
je me niet alleen, dan zie je me ook’

Hannie Humme is docent Nederlands op
het Visser 't Hooft Lyceum in Rijnsburg.
Daarnaast publiceert zij onder andere in
vaktijdschriften voor leesbevorderaars over
met name interculturele kinder- en jeugd-
literatuur en is zij jeugdboekenrecensent.
Mireille Oostindi€ is docent Nederlands
op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet
in Den Haag. In eerdere nummers van
Tsjip/Letteren publiceerde zij over poézie
in de onderbouw en kunsteducatie. i
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