De zoektocht naar een nieuwe balans

Zuid-Afrikaanse literatuur in vogelvlucht

De Zuid-Afrikaanse literatuur bevindt zich momenteel in
een soort vacuiim. Na de eerste vrije verkiezingen en de aan-
stelling van een coalitie-regering met de zwarte president
Nelson Mandela aan het hoofd, is de censuur in Zuid-Afri-
ka weggevallen. Alles mag en kan ineens, een vrijheid die
schrijvers verlamt. Een eerste reactie op deze openheid was
de opkomst van erotische verhalen. De softporno vond gretig
aftrek en de strijd- en sloganverhalen werden vergeten. De
huidige generatie schrijvers is opgegroeid met leugens en
bedrog. Ze zijn de auteurs van een ‘overgangsliteratuur’, die
slechts aarzelend op gang komt. Aan hen de taak om de
geschiedenis van Zuid-Afrika te herschrijven en om de

Zuid-Afrikaanse literatuur een nieuw gezicht te geven.

joris Hermsen

De literatuur in Zuid-Afrika is
jarenlang gebukt gegaan onder het
bewind van het blanke apartheidsregi-
me. De censuur en onderdrukking
drukte een dramatisch stempel op de
literatuur en cultuur. Maar waar een
dergelijk regime heerst, bloeit de
ondergrondse literatuur van verzet en
strijd tegen de overheersers. Het lot van
een schrijver in Zuid-Afrika was er een
van banneling of schrijver in het
schaduwcircuit. Alle literatuur in Zuid-
Afrika was tot de val van het apartheids-
regime puur politiek-geéngageerde
literatuur. Van een aantal schrijvers ga
ik de persoonlijke en literaire
ontwikkeling na aan de hand van
enkele romans.

Littekens op de ziel
Als iemand ten voorbeeld gesteld kan
worden voor de traditionele Zuid-

Afrikaanse literatuur dan is het wel
Breyten Breytenbach (1939). In al zijn
werken schrijft hij over de politieke
situatie in Zuid-Afrika, de betekenis
van cultuur en culturele bevrijding in
het post-koloniale Afrika, de problemen
van ballingschap en de rol van de

intelligentia onder een totalitair regime.

“In vroeger tijden placht ik mijzelf te
beschrijven als een Afrikaans
sprekende, iet of wat blanke, mannelij-
ke Zuid-Afrikaanse Afrikaan, tijdelijk
woonachtig buiten het continent. Nu
ben ik door mijn overtuigingen heen!”
Zo schrijft Breyten Breytenbach in het
voorwoord van zijn Afrikaans journaal
De terugkeer naar het paradijs. Het
dagboekachtige verslag vormt het derde
deel van zijn herinneringen aan Zuid-
Afrika. Een logisch vervolg op Een
seizoen in het paradijs uit 1973 en De

ware bekentenissen van een witte terrorist
uit 1983.

De terugkeer naar het paradijs scharniert
om een rondreis van drie maanden in
Zuid-Afrika in de loop van 1991. Het
persoonlijke reisverslag is nauw
verbonden met het enerverende
levensverhaal van Breytenbach. Zijn
verboden huwelijk met een Vietnamese
vrouw en zijn kritische houding ten
opzichte van het blanke minderheidsre-
gime als lid van het verboden ANC,
verdreven hem in 1961 naar Parijs.
Toen hij in 1975 illegaal naar zijn
geboorteland terugkeerde, werd hij
gearresteerd en zeven jaar opgesloten.
Veel van deze beelden en herinnerin-
gen zijn onuitwisbaar en hebben
littekens op zijn ziel achtergelaten. In
dit boek is er echter voor het eerst enige
reden tot optimisme, want Nelson
Mandela is vrijgelaten en het verbod op
het ANC opgeheven.

Breytenbach lijkt met het schrijven van
dit verslag definitief af te willen
rekenen met zijn verleden en een
evenwicht te zoeken tussen afstande-
lijkheid en betrokkenheid. Moegestre-
den schrijft hij: “Het is me een
genoegen geweest met de levenden en
de doden van mening te verschillen.”
In De andere kant van de vrijheid (1986)
maakte hij al de balans op van twintig
jaar geéngageerd schrijverschap. In
Terugkeer naar het paradijs vertelt
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