Anja Bijlsma-Lindaart .
Dagboek van een leesbeest van bijna twee

06.45 uur. Het is al bijna licht maar ik mag nog niet uit bed. Mama geeft
me een stapel Pippo's. Ze zijn van mijn broertje geweest en die heeft alle
knutselplaagjes er al uitgehaald, maar toch vind ik ze nog leuk.Pippo is de
aap van Tom, en aap kan ik al goed zeggen. Tom neemt Pippo altijd mee.
Kijk, sneeuw, papa en Tom maken een sneeuwpop.

Beertje Bruin is gevallen en krijgt een pleister. Au! Dan komt het stukje
met de dieren, een poes en een hond en een kip.

Tk hoor mama in bed lachen als ik alle geluiden na doe.

08.30 uur. Tesse en Lisanne zijn naar school en voordat mama weggaat mag
ik nog even met haar lezen. Elmer vind ik leuk, hij heeft mooie kleuren. De
olifanten vallen van hun stelten op de olifantenjagers. Oh! Oh!

Kleine beer is jarig en varkentje gaat een taart voor hem bakken. Maar haas
en eend komen eerst proeven en dan is bijna alles op. Maar het is toch een
leuk feest met chocoladetaart met aardbeien en slagroom.

10.00 uur. Rina drinkt koffie en ik mag een koekje en een boekje. We lezen
van Nijntje in de tent. Nijntje mag in bad en dan slapen. Ik pak ook nog het
appel-beer boek. Sommige woordjes zijn heel moeilijk: waarom heet dat
kindje eskimo?

10.15 uur. Als ik weer zelf moet spelen kruip ik met pop in het huisje. Ik
lees haar voor uit Klusjes. Dat kindje eet spinazie en drinkt uit een fles en
gaat in bad en naar bed.

Jammer dat ik niet meer alle boeken zelf mag pakken. Mama is boos want
ik maak de boeken stuk, zegt ze, dus nu mag ik alleen nog maar van die
dikke kartonboeken in mijn kastje.

10.30 uur. Ik pak lekker toch de boeken van mama uit de kast. Die zijn heel
dik en hebben van die dunne blaadjes met heel veel letters. Maar eigenlijk
doe ik het alleen om stout te zijn en te zien wat mama of Rina ervan zegt,
want ze zijn niet echt leuk. Ik vind het wel stom dat ik de kikker-boeken en
Elmer en het bock van de nijlpaarden niet meer zelf mag lezen. Daar stonden
Juist mooie plaatjes in. Maar Rina pakt ze af en zet ze terug in de kast.

12.00 uur. Tesse leest me voor uit zijn Okki. Maar ik mag niks vasthouden
want hij is bang dat ik zijn hondjesposter scheur.
Ik vind de moppen niet leuk, maar omdat hij zo lacht, lach ik hard mee.

15.00 uur. Als ik geslapen heb, is mama weer thuis. Dan mag ik altijd even
een boekje lezen en op schoot liedjes zingen. We doen In de maneschijn,
Schuitje Varen, en Twee emmertjes water halen. We lezen uit het boek met
die gaatjes waar je vinger net in past. Aan de andere kant zie je dan het
rupsje uit de appel klimmen.Ik vind boeken waar je wat mee kunt doen heel
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leuk. Het lukt! Ik mag ook nog even Dnbbel zoeken; die verstopt zich op
elke bladzijde achter een papiertje

17.00 uur. Als mama kookt kan ze mij niet voorlezen, maar ze leest
ondertussen wel in de krant, die ik nog wel voor haar gepakt heb in de gang.
Dan ga ik maar in mijn dierenplaatjesboeken kijken, dan praat mama toch
steeds met me: wat zegt de Koe?, Wat zegt het schaap? O ja, ik heb ook zo'n
heel groot beestenboek, daar kan ik zelf bovenop zitten of achter kruipen.
Daar staan hele mooie dieren in; een wolf, en een leeuw en een hele grote
aap.

19.00 vur. Op Lisannes kamer kijk ik nog even naar het geborduurde
leesplankje: ik zie een boom, en een vis en een bloem, maar mama zegt dat
dat vuur is. Dan moet ik in bad en daarna lezen we van Grote Beer en Kleine
Beer. Daar is het ook donker en lampen helpen niet; eigenlijk helpen de
maan en de sterren ook niet, maar het helpt wel als jein de armen van grote
beer mag slapen, veilig en warm. Zou mama daar intrappen vannacht?

Dit leesvoer heeft Renske allemaal in haar handen gehad vandaag:

Pippo, maandblad voor kleuters, met ouderblad vol tips
en praktische informatie bij het opvoeden. Malmberg
Elmer zet de boel op stelten, David McKee

Een taart voor kleine beer, Max Velthuis

Nijntje in de tent, Dick Bruna

B is een beer, Dick Bruna

Klusjes, Helen Oxenbury

Kikker is een held, Max Velthuis

Ze lopen gewoon met me mee, Margareth Mahy

To the lighthouse, Virginia W oolf

Okki, tijdschrift voor groep 3/4

Rupsje Nooitgenoeg, Eric Carle

NRC-Handelsblad

Dierenplaatjesboek

Beesten, Anton van Hooff

Welterusten Kleine Beer, Martin Waddell
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