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DE OLIFANT EN DE SLANG

In een oerwoud kwamen een olifant en een slang

elkaar tegen.

'Hallo, Slurf!' zei de slang.

Toen de olifant hoorde, dat de slang hem alweer

Slurf noemde, werd hij ontzettend kwaad, want hij

heette Jumbo. Hij zei tegen de slang:

'Omdat je mij alweer Slurf noemt, zal ik je ver-

trappen.'

Hij tilde zijn grote, zware poot ,op en verplet-

terde de kop van de slang. Maar voordat de slang

die heel scherpe tanden had, werd vermorzeld,

had hij kans gezien de olifant te bijten. De oli-

fant kreeg nu hoge koorts en stierf weldra aan

het gif dat de slang hem had ingespoten.

Zo zie je maar, dat het beter is in vrede met

elkaar te leven dan elkaar kwaad te doen.

Margo van Wezel
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