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K R A N T N D E K LAS 

WAAR DE VROUWEN VANDAAN KOMEN 
Er was een tijd, dat er geen vrouwen waren. 
Dat kwam door Komba, de god. 
Komba had alleen mannen gemaakt. 
De mannen woonden in een dorp. 
Komba woonde daar ook. 
Elke dag gingen de mannen op jacht, 
met hun pijl en boog. 
Dan gingen ze dieren vangen. 
Een hert, een mier, een zwijn of een aap. 
Daarna gingen ze weer naar huis. 
Ze maakten een vuur, 
en braadden het vlees. 
Dat aten ze dan op. 
Dat deden ze elke dag weer. 

Dat werd saai, elke dag vlees. 
De mannen gingen naar Komba: 
'Komba, wij zijn dit vlees moe. 
Het is elke dag hetzelfde.' 
Komba zei: 'Maak het dan anders klaar.' 
'Dat kunnen we niet', zei een man. 
En een andere man zei: 'Het is niet eerlijk. 
Alle dieren hebben een vrouw, maar wij niet.' 
Komba dacht na. 
'Ja, dat is waar', zei hij. 
'Dat is niet eerlijk. 
Een man moet ook een vrouw hebben, 
net als de dieren.' 

De dag erna riep Komba de mannen. 
'Pak je pijl en boog,' zei hij, 
'en ga naar het bos. 
Ik wil dat elke man één dier schiet.' 
Alle mannen gingen op jacht. 
Ze pakten hun pijl en boog, 
en gingen het bos in. 
Het hele dorp was leeg. 

Na een paar uur kwamen de mannen terug. 
Elke man had een dier. 
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De een had een zwijn. 
De ander had een hert. 
En weer een ander had een antilope, 
een schildpad of een mier. 
Veel mannen hadden een aap. 
Maar niemand had een olifant. 
Want een olifant vang je niet zomaar. 

De mannen pakten de dode dieren. 
En legden die op de grond. 
Bij elke man lag een dier. 
Toen kwam Komba weer. 
Hij ging voor elke man staan. 
Hij blies over het dode dier. 
'Sta op', zei hij tegen het dier. 
En het dier stond op. 
Maar nu was het een vrouw. 
Zo kreeg elke man zijn eigen vrouw. 

Toen Komba klaar was, zei hij: 
'Neem nu je vrouw mee naar huis.' 
Dat deden de mannen. 
En ze waren heel blij met hun vrouw. 

Zo komt het dat er nu vrouwen zijn. 
Maar alle vrouwen zijn anders. 
Weet je waarom? 
Dat komt door het dier dat ze eerst waren. 
De een kan heel goed ruiken. 
Een ander is lui als een schildpad, 
of vlijtig als een mier. 
Er zijn ook vrouwen die heel snel zijn, 
net als de antilope. 
Weer anderen schreeuwen hard, 
net als de aap die geschoten was. 
En de man die thuiskwam met een egel, 
heeft nu een pinnige vrouw. 

En weet je waarom er geen slimme vrouwen zijn? 
(Zo gaat het verhaal) Omdat niemand een olifant had gevangen. 
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